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Kevie LB\/BWLVL Kerkdiensten september-oktober

Datum Uur Voorganger Plaats Opmerking
Drempt & Oldenkeppel voor actuele informatie zie onze Nie brief o op onze web
Zo. 01-09 10:00 ds.Bert Bomer Drempt
Zo. 08-09 10:00 ds.Jan Kool Hoog-Keppel
Zo. 15-09 10:00 ds. Karin Spelt Drempt Gezamenlijke dienst met PG
Hummelo
Zo. 22-09 10:00 ds.Leen den Besten Hoog-Keppel
Zo. 29-09 10:00 ds. Karin Spelt Drempt
Zo. 06-10 10:00 dhr. Bart Niek van de Zedde Drempt
Zo. 13-10 10:00 ds. Karin Spelt, ds. Elise Wijnands en Hummelo Gezamenlijke viering van de kerken
mw. Toos Looman in en rond Doesburg
Zo. 20-10 10:00 ds. Karin Spelt Hoog-Keppel Oecumenische dienst met

geloofsgemeenschap H. Willibrord

Hummelo

Zo. 01-09 10:00 dhr. Herman Haan Dorpskerk
Zo. 08-09 10:00 ds. Jan Derk de Bruin Dorpskerk
Zo. 15-09 10:00 ds. Karin Spelt Drempt Gezamenlijke dienst met PGDO
Zo. 22-09 10:00 ds. Elise Wijnands Dorpskerk Startzondag
Zo. 29-09 10:00 ds. Monica Schwarz Dorpskerk
Zo. 06-1010:00 mw. Jansje Ruiterkamp Dorpskerk
Zo. 13-10 10:00 ds. Elise Wijnands e.a. Dorpskerk Oecumenische dienst
Zo 20-10 10:00 ds. Deodaat van der Boon Dorpskerk
Zo. 01-09 14:30 ds. M. Stam (Zelhem) Dorpskerk Bevestiging pastor J. van Dop-Kalisvaart
Zo. 08-09 10:00 pastor J. van Dop-Kalisvaart en Dorpskerk Startzondag
mw. Z. langwerden mmv. koor Inspiration
Zo. 15-09 10:00 ds.H. Nekeman (Olst) Dorpskerk
Zo. 22-09 10:00 pastor J. van Dop-Kalisvaart Dorpskerk Heilig Avondmaal
Zo. 29-09 10:00 ds.D.Van Alpheb (warnsveld) Dorpskerk Bevestiging Ambtsdragers
Zo. 06-10 10:00 pastor ). van Dop-Kalisvaart Dorpskerk ZWO dienst
Zo. 13-10 10:00 ds. D. Bos (Doetinchem) Dorpskerk mmv. koor Reborn
Zo. 20-1010:00 ds.D.Engelage (Vorden) Dorpskerk

Kerken: Drempt, Kerkstraat 1, 6996 AE; Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; Hummelo, Dorpsstraat 22, 6999 AC;

Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)



Illustratie bij jaarthema 'Als nieuw!" (omslag)

Het gouden hart en de kroon worden tegelijk vastgehouden. Waar hart en handen bij elkaar
komen, gebeurt er iets.

De handen (in gebed) reiken naar elkaar en geven zo het geloof handen en voeten.

De witte lijn is een kroon, en tegelijkertijd een kring van mensen die met elkaar verbonden zijn,
samen zingen, samen bidden.

De schaduwlijn met gebogen hoofden: elkaar steunen in vreugde en verdriet.

Als nieuw! Leven in het licht van Gods Roninkrijk

Centraal bij dit jaarthema staat de gelijkenis 'De werkers in de wijngaard' (Matteus 20, 1-16). In
deze gelijkenis is iets te proeven van de vreemdheid én het bevrijdende van het koninkrijk. Jezus
zet alle menselijke verwachtingen op zijn kop. De arbeiders die pas laat op de dag zijn begonnen,
ontvangen net zoveel loon als de arbeiders die de hele dag gewerkt hebben. Hun loon is geen
loon naar werken maar genadeloon. Ondertussen klinkt in deze gelijkenis ook een uitnodiging: je
kunt elk uur aanhaken bij het werk in de wijngaard. Als we ons richten op het hemelse licht dat nu
al over onze werkelijkheid valt, scherpt dat het zicht op onze verantwoordelijkheid voor de
medemens, voor de schepping, voor ons samenleven.

Matteiis 20: 1-16

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uit
trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van één
denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn
wijngaard. Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen
hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook
tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar mijn wijngaard, de
betaling zal rechtvaardig zijn." En ze gingen erheen. Rond het
' middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer,
. en handelde als tevoren. Toen hij tegen het einde van de dag
. nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds
. stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele dag
zonder werk?" “Niemand heeft ons ingehuurd,” antwoordden
& ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard”” Toen
de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen
zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het
loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de
eersten!” En zij die er vanaf het einde van de dag waren,
kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. En toen zij die als eersten waren gekomen naar
voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene
denarie. Toen ze het geld hadden aangenomen, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: “Die
laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder
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de brandende zon de hele dag hebben volgehouden.” Hij antwoordde een van
AT hen: “Vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met

het loon van één denarie? Neem wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten
hetzelfde geven als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je
jaloers omdat ik goed ben?” Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de
laatsten!
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‘Als nieuw?’

‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk’ is inhoudelijk gebaseerd op het hoofdstuk ‘Van U
is het Koninkrijk' uit de visienota van de Protestantse Kerk. Scriba René de Reuver zegt daarover:
“We bidden om de komst van het koninkrijk van God. Tegelijkertijd weten we door het woord van
Jezus dat het koninkrijk nabij is, onder ons, hier en nu. Het is overal waar Jezus zich laat vinden en
wij ans door Hem laten vinden. Dit vraagt om de levenskunst van scherp zien en onderscheiden
waar het op aankomt. Zoals Paulus zegt: ‘Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin
het kwade door het goede! Deze levenshouding daagt ons uit om ‘als nieuw’ te leven. Door te
bidden, te zingen, te vieren en het goede te doen voeden we deze hoopvolle levenshouding.”



Visienota 'Van U is de toekomst'

Dit jaarthema is gebaseerd op het hoofdstuk 'Van U is het koninkrijk' uit de visienota van de
Protestantse Kerk. Deze visienota verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie
toe geroepen weet.

Achtereenvolgens waren de thema'’s ‘Van U is de toekomst’ (2021/2022), ‘Aan tafel! Van maaltijd van
de Heer naar tafel van verbinding’ (2022/2023) en ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en
liefde’ (2023/2024).

Op https://protestantsekerk.nl/onderwerp/startzondag/ kunt u de Visienota downloaden of een
papieren exemplaar bestellen.

(bron: website PKN)
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Bid voor alle mensen

Augustus - meestal is dat op het gebied van nieuws komkommertijd. Maar dit jaar buitelen de
berichten over onrust en machtsverschuivingen dichtbij en ver weg zelfs hartje zomer over elkaar
heen. Hoe kun je je daar het beste toe verhouden? Wat je positite ook is: volgens de schrijver van
de Timoteusbrief is het altijd een goed idee om te beginnen met gebed.

1 Timoteiis vers 1-2

TimoteUs, jij moet bidden voor alle mensen. Dat is het belangrijkste dat ik van je vraag. Vraag God
om hulp voor iedereen, en dank God voor alles en iedereen. Bid ook voor koningen en

machthebbers, zodat we in vrede kunnen leven. Dan kunnen we God eren en krijgen we respect
van andere mensen.

(bron: Nieuwsbrief NBG, 8 augustus 2024)

!




KerrlLevenln

Predikant: ds. Karin Spelt - tel.: 06-13554749 - e-mail: karin.spelt@gmail.com
Scriba: e-mail: scriba@kerkdrempel.nl
Website: www.kerkdrempel.nl

Van de predikante

Kerk in de samenleving
Op zoek naar verbindingen.......

' In het vorige kerkblad heb ik wat geschreven over onze

| ervaringen tijdens onze stage in de Evangelisch-Reformierte
Kirchgemeinde in Olten, Zwitserland en beloofd daar in dit
kerkblad een vervolg aan te geven. Ik wil met name nog iets
vertellen over de manier waarop men in Olten probeert kerk in
de samenleving te zijn en verbindingen probeert te leggen met
mensen en maatschappelijke organisaties in de stad.

Eén van de predikanten is daar al een tijd mee bezig. Hij vindt het
¥ belangrijk om in gesprek te gaan met mensen. Dat gesprek

L begint met heel goed luisteren. Luisteren naar mensen,
contacten leggen in de maatschappij, met organisaties, met de
politiek. Wat leeft er onder mensen, waar is behoefte aan?
Daarbij gelooft hij ook dat God met zijn Heilige Geest aanwezig is
in de maatschappij en ons wegen kan wijzen. Het is dus ook
belangrijk te luisteren naar de Heilige Geest. Je daarvoor openen. Waar die twee bij elkaar komen
daar wordt het spannend en ligt er een uitdaging. Hij heeft sterk het gevoel dat de kerk in transitie
is. Waar vroeger veel aandacht werd besteed aan werken met kinderen en jongeren, gezinnen, is
dat nu veel minder geworden omdat ze moeilijk te bereiken zijn. Mensen komen niet meer naar
ons als kerk, daarom moeten wij naar mensen gaan, de maatschappij in.

We zagen mooie voorbeelden van dit soort verbindingen en wat daaruit voort kan komen. Eén van
de predikanten organiseert één keer per jaar een ritueel voor ouders waarvan een kind is
gestorven. Met name ook voor ouders die te maken krijgen met een miskraam. Daarbij heeft ze
contact gezocht met het ziekenhuis en een praktijk van vroedvrouwen. Er bleek behoefte aan een
soort gedachtenisritueel. Ook heeft ze een rouwcafé. Waar verschillende mensen komen die een
verlies hebben geleden. Ook van buiten de kerk. Een andere predikant heeft één keer per jaar een
ritueel waar mensen een overleden huisdier gedenken. Ook daar blijkt veel behoefte aan te zijn. Hij
werkt daarbij samen met een plaatselijke hondenschool.

In een deel van de stad waar veel migranten wonen is er contact gezocht met organisaties die zorg
hebben voor vluchtelingen en asielzoekers. In het gebouw van de kerk wordt Duitse lesgegeven
aan hen. Maar er zijn ook ontmoetingsbijeenkomsten en gezamenlijke maaltijden. Daarbij lukt



het ook om vrijwilligers van binnen en buiten de kerk hiervoor te vinden. Mensen waarderen deze
activiteiten van de kerk. Op een andere plek wordt één keer per jaar in een park grenzend aan de
kerk een gezamenlijk buurtfeest georganiseerd. In die wijk komt relatief veel armoede voor. Voor
kinderen wordt er daarom in de vakantietijd in en rond de kerk leuke activiteiten georganiseerd. Ze
kunnen veelal niet op vakantie. Ook dit wordt samen met andere organisaties gedaan. Het maakt
dat mensen de kerk op een andere manier leren kennen en waarderen. We hebben gesprekken
gehad over andere mogelijkheden om verbinding te zoeken in de maatschappij. Bijvoorbeeld door
debatten rondom verkiezingstijd of vormen van Preek van de Leek. Zelf organiseer ik samen met
ds. Elise Wijnands uit Hummelo twee keer per jaar thema- avonden rondom een maatschappelijk
relevant thema in de Ruimte in Hummelo. We proberen daarbij ook te luisteren naar wat er leeft in
de samenleving en naar mensen die betrokken zijn bijvoorbeeld in de agrarische wereld, de zorg,
de verenigingen, de activiteiten voor vluchtelingen. En hebben hen uitgenodigd iets te vertellen.
Ik vind het een mooie manier om verbindingen te zoeken in de samenleving. In onze dorpen
werken we ook samen met Stichting Welzijn Drempt, Hummelo en Keppel. Onze diaconie heeft in
samenwerking met het sociaal team van de gemeente Bronckhorst vakantietassen uitgereikt aan
kinderen die leven onder de armoedegrens. Mooie initiatieven, waarin we proberen kerk in de
samenleving te zijn.

Maandagavond 4 november organiseren we vanuit de samenwerkende kerken een avond, waarin
we met elkaar in gesprek gaan over deze dingen. Mijn man, ds. Jeroen Jeroense uit Elst, zal daar iets
vertellen over zijn werk als diaconaal predikant in Elst. Ook over onze ervaringen in Zwitserland
kunnen we in dit kader nog wat delen.

-ds. Karin Spelt

Zondag 13 oktober Gezamenlijke viering van de kerken in en rond Doesburg
in Hummelo

De gezamenlijke viering is dit najaar in de kerk van Hummelo.
Voorgangers zijn Toos Looman, ds. Elise Wijnands en ds. Karin Spelt.
Meer informatie over het thema volgt in het volgende kerkblad.

In Memoriam

Lisanne Vegelin van Claerbergen

Op zaterdag 23 juni is Lisanne Vegelin van Claerbergen overleden. Ze is 23 jaar geworden. Zij
woonde aan de Dubbeltjesweg 16 in Hoog-Keppel.

Lisanne is in de nacht van zaterdag op zondag in haar eigen huis door geweld om het leven
gekomen. Haar dood heeft velen geschokt.

Lisanne groeide op op het landgoed aan de Laan van Wisch in Terborg. Sinds enkele jaren woonde
ze in het huis aan de Dubbeltjesweg dat in bezit is van haar familie. Ze werkte als juriste bij
Vluchtelingenwerk in Enschede. In de artikelen die in de weken na haar dood verschenen in de
kranten wordt Lisanne beschreven als een vriendelijke en zeer sociale jonge vrouw. Met een warm
hart voor mensen. Daarom koos ze er ook voor te werken voor viuchtelingenwerk. Eerst vrijwillig en
later als juriste. Ze heeft over haar werk verteld tijdens de thema-avond over vluchtelingenwerk in
de Ruimte in Hummelo in mei 2023. In die periode heb ik haar ook leren kennen. Niet te begrijpen
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dat een jonge vrouw zomaar plotseling uit het leven is genomen. Voor haar vader en haar zus zal
het een groot verdriet en gemis zijn. Wij wensen hen veel sterkte en draagkracht in deze moeilijke
tijd.
-ds. Karin Spelt

Gerrit Hendrik Jansen

Op 16 juli is Henk Jansen overleden in de leeftijd van 79 jaar. Hij werd geboren te Angerlo, waar hij
ook zijn jeugd doorbracht. Een groot deel van zijn leven woonden hij met zijn vrouw Riny aan de
Gildeweg in Drempt. Ze kregen samen twee kinderen, Nancy en Robbie.

Van jongs af aan hield hij van alle vervoersmiddelen waar een motor in zat en hij bestuurde in zijn
werkzame leven met veel plezier diverse vrachtwagens.

Zijn kinderen vertelden dat Henk een zorgzame en vriendelijke man en vader was. Toegankelijk en
altijd correct, maar hoefde echt niet op de voorgrond. Hij had veel hobby’s, maar de mooiste
daarvan was het varen! Op het water kwam Henk helemaal tot rust. Samen met zijn vrouw Riny
voeren ze graag van Giesbeek naar Friesland.

Groot was dan ook het verdriet toen het gezin in vrij korte tijd afscheid van moeder moest nemen
op betrekkelijk jonge leeftijd.

We hebben met het Licht van de Paaskaars een lichtje voor haar aangestoken, als teken dat ze nooit
zal worden vergeten.

Licht overwint de duisternis, Leven is altijd sterker dan de dood .

Dierbaren van wie afscheid is genomen blijven in gedachten altijd dichtbij.

Het bootje is dan wel uit het zicht, achter de horizon, maar de golven die het achterlaat zijn blijvend
zichtbaar tot aan de kust, waar dierbaren verder leven.

Henk is ruim 32 jaar in dienst geweest bij een taxibedrijf en bracht velen naar de plaats van
bestemming. Ook was hij met veel passie chauffeur van de rouwauto. Dat hij dienstbaar mocht zijn
als chauffeur tijdens de repatriéring van de MH-17, vond hij een hele bijzondere ervaring, waar hij
met gepaste trots op terugkeek.

Henk was jarenlang vrijwilliger op de begraafplaats.

De laatste jaren van zijn leven woonde hij aan Waardeel in Drempt en voelde hij zich gelukkig met
Tonny. Mooi wanneer mensen elkaar liefhebben en ieder met een rugzak vol eigen
ervaringen, opnieuw samen door het leven trekken!

Henk ging op 79-jarige leeftijd pas met pensioen, en werd kort daarna helaas
ernstig ziek. “Hoe de wind waait in je leven kan je niet bepalen, maar hoe je de
zeilen zet bepaal je zelf” Henk koos voor deze woorden op de rouwkaart. Hij had
de moed om zijn zeilen aan te passen naar veranderende omstandigheden, en
bleef zo op koers..

Geloofsvertrouwen was een diepere laag in zijn leven, wat rust gaf op momenten dat de
levensenergie uit de zeilen leek te gaan..

Het was dan ook zijn wens om tijdens het afscheid naar het lied “Abba Vader” te luisteren. Abba
Vader, U alleen, U doorgrondt ons hart..

U behoren wij toe.

-Desiré Wenting




Henny Dokter

Op woensdag 31 juli is Henny Dokter overleden op de leeftijd van 82 jaar. Hij
i . woonde met zijn vrouw Erna aan de Monumentenweg 23 in Hoog-Keppel.
f | Hennie en Erna kwamen in 1972 in Hoog-Keppel wonen. Ze werkten beide in
\ - " het onderwijs. Hennie was een echte dorpsmeester die heel betrokken was op
> het dorp, de kinderen en hun ouders. Hij had altijd veel aandacht voor
mensen en deed zijn werk met hart en ziel.
Ook na zijn pensionering stond hij voor iedereen klaar, altijd bereid om te
helpen. Henny hield van verhalen vertellen, had humor, hield van muziek,
sport en organiseren. Hij speelde met zijn sousafoon in een dixieband. Dat
deed hij nog tot op hoge leeftijd. Zijn organisatietalent zette hij onder andere
in bij de organisatie van de Volksfeesten in Hoog-Keppel. Henny was een
gangmaker, die graag meedeed.
Hij heeft veel voor het dorp betekend. Veel mensen kennen hem. De familie
heeft dan ook heel veel brieven en kaartjes gekregen na zijn overlijden. Veel
mensen hebben hun waardering uitgesproken.
Ook bij het afscheid in de kerk van Hoog-Keppel op woensdag 7 augustus was
het druk. Op de begraafplaats in Hoog-Keppel heeft hij zijn laatste rustplaats
gevonden op een mooi plekje bij de haag. We wensen zijn vrouw Erna en de
kinderen Margit, Nanke en Bart-Jan veel sterkte toe in deze tijd.
-ds. Karin Spelt

Vakantietas vanuit de diaconie

Dit jaar is er weer de actie ‘Vakantietas' georganiseerd
door de PG Drempt en Oldenkeppel voor gezinnen in
Drempt, Hummelo, Laag- en Hoog-Keppel die vanwege
_ , L B allerlei omstandigheden geen financién hebben voor

Y Wi Wl bijvoorbeeld vakanties, uitjes, traktaties. Dit jaren zijn er 5
. \ kinderen doorgegeven aan ons door het sociaal team van

de gemeente Bronckhorst.

Dit jaar hebben we een gift ontvangen, zodat de kinderen
weer gratis naar het zwembad mogen en een lekker ijsje
eten bij de ijsboerderij de Steenoven. Daarnaast hebben
ze leuke spelletjes en boekjes om de vakantietijd door te
komen. Het is altijd erg mooi om te zien hoe het
gewaardeerd wordt door de kinderen en de ouders.

\
|
\

¥
.

-College van Diakenen PGDO
Vrijwilligers bedankt

Een poos geleden hebben we het in de Kerkenraad gehad over de vrijwilligers die onze
gemeenschap zo enorm steunen en ontzettend waardevol zijn op allerlei gebied.

Of het nu het bloemetje is voor de zondagse dienst of een taak voor het onderhoud van het kerkhof
1x in de 3 weken..... die tijd die je eraan besteed. Elke schakel is heel erg WAARDEVOL!
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Ook willen we jullie bedanken voor het bemoedigende woord, het bezoekje.

In het onderstaande gedicht probeer ik het te verwoorden. En we zijn ons ervan bewust dat het
vaak om de hele gemeenschap gaat die vroeger of nu een taak/taakje had als vrijwilliger.
Nogmaals hartelijk dank en na de openluchtdienst op 23 juni stond een uitgebreid hapje en

drankje klaar voor iedereen. Ook door vrijwilligers bereid!
-Janine Garretsen-Rots, namens de kerkenraad

De vrijwilliger: Zo waardevol

Die mensen, heel bescheiden
Die met een hart van goud
Ze zijn de lichtbrengers van nu
Staan klaar voor jong en oud
Ze vinden vanzelfsprekend wat zij voor anderen doen
De aandacht die ze geven, gewoon, niet uit goed fatsoen
Die mensen heel bescheiden
Die met een hart van goud
Verdienen een groot compliment
Zo waardevol, zo vertrouwd.

Mag ik vandaag eens aandacht voor deze medemens
Die altijd gewoon klaar staat, de ander als geen ander kent.
Wie vinden je echt een kanjer, als jij er toch niet was,

Wie bracht er vandaag dan het licht
Bij wie het soms donker was.

Dus als je het zo beschouwd,

Je bent zo waardevol!!! Jij vrijwilliger, met het hart van goud.

-Janine Garretsen-Rots

Uw steun waard

De eerste collecten voor diaconaal werk en het beheer van de kerk brachten in de periode 30 juni

tot en met 4 augustus 2024 € 347,35 op.

Tweede collecten

30-6-2024 Cliniclowns €186,40
7-7-2024 Dovenpastoraat PKN € 47,10
14-7-2024 Eardrop €115,50
21-7-2024 Ronald McDonald huizen € 66,50
28-7-2024 Stichting Vrienden Hospice Zutphen € 77,25
4-8-2024 Het vergeten kind € 48,70
Totaal €541,45

De diaconie heeft de collecte voor de Cliniclowns verdubbeld.



ntmoeten ~Inspireren-Delen

in de regio Doesburg
RK Parochie Sint Martinus, Remonstrantse Gemeente

Samenwerkingsgemeente Qoipoortkerk, Leger des Heils
PG Angerlo-Doesburg, PG Drempt en Oldenkeppel, PG Hummelo

Ontmoeten Inspireren Delen

Dit najaar bieden we als gezamenlijke kerken weer een programma met activiteiten aan. Eind
september verschijn een digitale nieuwsbrief, waarin het programma staat. Hier alvast een
aankondiging van de eerste activiteiten.

Oude woorden? Steeds nieuw en steeds anders...

Teksten en verhalen uit de Bijbel gaan al eeuwenlang mee. Steeds weer beleven mensen de
verhalen nieuw en anders. Het is fijn en interessant iets over de achtergrond van de teksten te
weten. Maar ook om de verhalen als het ware te proeven en te voelen. Je af te vragen: hoe werkt de
tekst in mij?

Schilders, dichters, musici en denkers hebben de tekst op zich in laten werken en er vorm aan
gegeven. Hun werk geeft ons steeds een ander zicht op de woorden. Kan onze blik verruimen.

Elke bijeenkomst lezen we een verhaal uit de Bijbel. We kijken waar het verhaal raakt aan ons eigen
leven, aan onze levensthema’s. En hoe het mensen in kunst en cultuur heeft geinspireerd. Of je nu
gelovig bent of ongelovig, de verhalen raken ons en kunnen ons herkenning geven, inzicht of
ruimte.

We bieden deze kring aan op de dinsdagochtend en de dinsdagavond. U kunt één keer aanschuiven
of meerdere keren.

De kring wordt afwisselend geleid door ds. Elise Wijnands, ds. Els de Clercq en ds. Karin Spelt.
Kosten: € 5,00 per keer.

Info en opgave bij één van de predikanten.

De eerste keer zal ds. Elise Wijnands de kring leiden.

Op dinsdag 1 oktober 10:00-11:30 uur in de Gasthuiskerk, Gasthuisstraat 41 Doesburg.

Op dinsdag 8 oktober 19:30-21:00 uur in het Kerkhuis, Burgemeester van Panhuysbrink 5 in
Hoog-Keppel.



Film kijken in het kerkhuis, dinsdag 15 oktober

Het is waardevol om samen een film te bekijken, Er zijn zoveel mooie
films. Films waarin herkenbare levensthema’s spelen. Of films over een
thema dat speelt in de samenleving.

DE ACHT
Op dinsdag 15 oktober starten we met de film ‘De acht bergen’
BERGEN Een film met prachtige beelden van de bergen in het Aosta dal in Italié.

De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Paolo Cognetti. De
film gaat over twee jongens Pietro en Bruno. Ze leren elkaar kennen in
het Italiaanse dorpje als ze 12 jaar oud zijn. Pietro is een piekerende
stadsjongen en Bruno een nuchter kind van de bergen, en toch sluiten
de twee een vriendschap die een leven lang zal duren.

Kerkhuis Hoog-Keppel. Vanaf 14:00 uur is er inloop met koffie en thee.
De film begint om 14:30 uur. Na afloop is er een drankje en
gelegenheid om nog even na te praten over de film.

Info en opgave karin.spelt@gmail.com tel 06-13554749

Herfstwandeling op de Veluwezoom

Vrijdag 18 oktober Start 13:00 uur
Bezoekerscentrum Veluwezoom, Heuvenseweg 5a, Rheden

Dit jaar organiseer ik elke seizoen een meditatieve wandeling in het gebied van de Veluwezoom. De
winter-, lente- en zomerwandeling zijn al geweest. Nu is de herfst aan de beurt.

De herfst is een mooie tijd om te wandelen. De bossen krijgen prachtige herfstkleuren. De bladeren
gaan vallen. De geuren van de herfst zijn overal aanwezig. Er zijn rustige herfstdagen met
verstilling, maar ook dagen waarop wind en regen de hoofdrol spelen en het onstuimig is. De

herfst brengt een bepaalde stemming met zich mee. De zomer is voorbij. Het is een tijd waarin
thema’s als loslaten, verlies en vergankelijkheid ons bezig kunnen houden. Het kan raken aan
dingen die spelen in ons leven. Mooi om hier tijdens een wandeling bij stil te staan.

Opgave en info bij ds. Karin Spelt karin.spelt@gmail.com

Vacature: Vertrouwenspersoon voor de Protestantse Gemeenten Angerlo en
Doesburg, Drempt en Oldenkeppel en Hummelo

De Protestantse Kerken Angerlo-Doesburg, Drempt en Oldenkeppel en Hummelo willen een plek
zijn waar mensen zich veilig voelen. We willen ervoor zorgen dat iedereen, vooral kinderen,
jongeren en andere kwetsbare mensen, zich er goed en beschermd voelen. Dat betekent niet
alleen dat er geen sprake kan zijn van allerlei vormen van lichamelijk, psychisch en seksueel
geweld, maar ook dat iedereen eerlijk en respectvol met elkaar omgaat. Veilige kerk is ook bouwen
aan vertrouwen in elkaar en zorgen voor mensen die zijn gekwetst in de kerk.

Binnen Veilige kerk werken de drie gemeenten samen. Wij zijn op zoek naar een
vertrouwenspersoon voor onze drie gemeenten
Op de websites van onze gemeenten kunt u de volledige vacaturetekst lezen.
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Predikant: ds. Elise Wijnands - mob.: 06-23517979 - e-mail: dominee@kerkhummelo.nl «
Scriba: dhr. Barend Verkerk - adres: Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel «
tel.: 0314 - 849896 - e-mail: scriba@kerkhummelo.nl - Website: www.kerkhummelo.nl

Nu kun je natuurlijk het hele jaar door mijmeren over van alles en nog wat, de zomer blijkt daar toch
wel een uitermate geschikt seizoen voor te zijn. Er lijkt soms net wat meer tijd en ruimte te zijn voor
reflectie. Zeker als je vakantie viert en even los bent van werk, school of studie. lemand die ook heel

goed kon mijmeren is Toon Hermans, vooral over het Leven:

Het Leven

Het leven, het loopt, het kuiert,

‘tis in de weer, het rent, het luiert.
Soms staat het leven even stil,

en doet precies wat of het wil.

Maar al vliegt het uit de baan,

laat gaan dat leven....laat maar gaan.

Het leven gaat zijn eigen gang,

of je blij bent, boos of bang.

Soms strompelt het, 't is geen gezicht,
alsof het rondes achter ligt.

Maar morgen loopt het weer vooraan,
laat gaan dat leven...laat maar gaan.

Tijdens het lezen van bovenstaande overpeinzing kwam het beeld van Jezus
tijdens de Bergrede bij mij naar voren. Als Jezus de leerlingen en vele
volgelingen zo prachtig op de vogels en de bloemen in het veld wijst.

Al mijmerend spreekt Jezus: “Maak je toch geen zorgen voor de dag van
morgen”. Zo worden we er telkens aan herinnerd dat we mogen vertrouwen
op God, die ons precies datgene geeft wat we nodig hebben.

“laat gaan dat leven...laat maar gaan”

Het leven gaat, laat het maar stoeien,
niet al te veel ermee bemoeien.

Het kent de koers en bovendien,

het ziet veel meer dan ogen zien.

Al lijkt het soms op hol te slaan,

laat gaan dat leven....laat maar gaan.

Het leven gaat, het weet van wanten,
en na een poos lanterfanten,

kiest het weer voor volle vaart.

Het kent de wegen op de kaart,

die ergens opgetekend staan,

laat gaan dat leven....laat maar gaan.

We mogen immers ons leven geborgen weten in de palm van Gods hand.

- Ds Elise Wijnands
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Bij de diensten

Zondag 1 september verwelkomen wij Herman Haan. Niet meer “naast de deur wonend” komt hij
toch nog zolang zijn gezondheid het toelaat enkele malen per jaar naar Hummelo. Dat waarderen
wij zeer! Een week later op 8 september komt Jan Derk de Bruin uit Ermelo. Hij is krijgsmachts-
predikant en ook al eerder in Hummelo geweest. Op zondag 15 september is er een gezamenlijke
dienst in Drempt waarin ds. Karin Spelt zal voorgaan. De startzondag is op 22 september en de
kerkdienst zal dan worden geleid door ds. Elise. Op 29 september komt ds. Monica Schwarz uit
Almelo en Jansje Ruiterkamp gaat voor op 6 oktober. Op 13 oktober is er in Hummelo een
gezamenlijke oecumenische dienst. De uit de nabije regionale samenwerking bekende kerken
verlenen hun medewerking. Ds. Elise Wijnands gaat voor.

Koster/organist Uitgangscollectes:

1 september: NN/Frans Konincks 1 september: plaatselijk kerkenwerk

8 september: Gerrit Minkhorst/Remco Kiinne 8 september: St. Handen ineen voor Gambia
22 september: Jan Hagenbeek/Atze Douma 15 september: Stichting Litania

29 september: Chris Vrogten/Frans Konincks 22 september: Kerk in Actie: Syrié

6 oktober: nog niet bekend/Broer de Boer 29 september: plaatselijk kerkenwerk

13 oktober: nog niet bekend/ Frans Konincks 6 oktober: Kerk en Israél

13 oktober: Stichting Shehata Tanzania

Bloemengroet

Zondag 30 juni gingen de bloemen uit de kerk naar de familie Langeweg van de Pennekampweg.
Op 7 juli werden de bloemen bezorgd bij mw. Oosterink aan de Kampermanstraat. Na de
gezamenlijke dienst op zondag 14 juli gingen de bloemen uit de kerk naar de heer Jan Brussen.
Zondag 21 juli kreeg mw. Frieda Wiltink de bloemen (Molenaarserf) de bloemengroet. Op 28 juli
ontving mw. Oosterink uit Gaanderen de bloemen. De fam. Schneider van de Smidshoek heeft
bloemen gekregen op 4 augustus en op 11 augustus werden ze gebracht naar Guido Hilhorst aan
de Broekstraat.

Opbrengst collectes juni 2024

In de dienst Uitgangscollectes
Diaconie € 120,66 2 juni € 39,00 Orgelfonds
Kerk € 180,99 9 juni € 57,95 St. Diva Dichtbij

16 juni € 44,10 Plaatselijk Kerkenwerk
23 juni € 78,62 Kerk in actie Libanon
30 juni € 40,70 Plaatselijk diaconaal werk




Zondag 22 september Startzondag!

Het startthema voor 2024-2025 is ‘Dat je groeien mag... een Bijbeltekst die hier heel mooi bij past is
Johannes 15:1-12, het gedeelte over de ware Wijnstok en de ranken. Onderliggende gedachte is dat
je je het geloof niet zomaar eigen maakt. Het behoort bij de vrucht van de Geest, die mag en moet
groeien.

-
|
Ik ben de wijnstok en
jullie zijn de ranken.
- Als iemand in mij blijft
2n ikin hem, zal hij
veel vrucht dragen.
Maar zonder mij
kun je niets doen.

] ’annes 15:5

Vanuit de regio gaat er in de zomervakantie van 2025 een groep met World Servants mee op
werkreis naar Roemenié. Ook vanuit onze gemeente gaan twee jongeren mee. Tijdens deze reis
wordt in het dorp Danes onder andere een groentekas gebouwd. De woorden “Dat je groeien mag,”
komen dan in een letterlijke betekenis te staan. Dat er maar veel eetbare vruchten mogen groeien!
De komende tijd zullen we ongetwijfeld meer horen over deze bijzondere reis.

Welkom allemaal op zondag 22 september. Na de dienst is er koffie met iets lekkers!

- Ds Elise Wijnands
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Nieuws van de Diaconie
Via Rikie Evers is een gift van € 20,- ontvangen. Hiervoor hartelijk bedankt!

Uitgangscollecte 8 september:

Stichting Handen ineen Gambia

Directe hulpverlening aan kansarme kinderen in Gambia.
Deze stichting zet zich in voor onderwijs en gezondheid in
Gambia.

Het doel is zoveel mogelijk steun verlenen. Met de hulp van
onze sponsors biedt deze stichting onderwijs aan, verleent

medische zorg, leidt personeel op en bevordert hiermee de
zelfstandigheid van de lokale bevolking.
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Uitgangscollecte 22 september:

Bouw de kerk weer op in Syrié (Kerk in actie)

Meer dan 90 procent van de mensen in Syrié leeft onder de
armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger.

De oorlog in Syrié heeft een nieuw gezicht gekregen:

van militair geweld naar een dramatische economische crisis.
Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat
staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het
enige wat perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving
weer oppakken. Met het herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrié op te bouwen. Want
herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor de toekomst!

Zaterdag 5 oktober inzameling SAM’s kledingactie
vanaf 10:00 -12:00 uur in het IKC de Woordhof te Hummelo

Op zaterdag 5 oktober a.s. kunt u in Hummelo kleding en schoenen inleveren bij het Voorportaal
van het IKC de Woordhof aan de Keppelseweg 56. De vrijwilligers van de diaconie
Drempt&Oldenkeppel en Hummelo zijn van 10.00 uur tot 12.00 uur aanwezig om uw goederen in
ontvangst te nemen. Uw donatie komt ten goede aan leermiddelen voor Stichting Leergeld.

Kijk niet weg, kijk om

Inmiddels kunnen we er niet meer om heen dat we te maken hebben met een toenemende mate
van problematiek binnen Nederland welke vraagt om een brede aanpak, waarbij alle hulp welkom
is. Gezien de stijging van het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in Nederland, met als gevolg
een grote hoeveelheid aanvragen bij Stichting Leergeld, heeft
Sam’s Kledingactie besloten dit najaar de opbrengsten van de
aankomende actie te besteden aan schoolspullen, zoals een
rekenmachine, schriften, woordenboeken, pennen, etc.

Zo kunnen we vele kinderen helpen kansen te creéren voor een
betere toekomst en zijn we samen goed voor elkaar!

“Nu meedoen is straks meetellen!” - Stichting Leergeld.

In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede.

Deze kinderen kunnen niet meedoen aan activiteiten die voor
hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn omdat er niet genoeg
geld is. Stichting Leergeld ondersteunt op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn.
Stichting Sam's Kledingactie richt haar donaties veelal op kinderen en onderwijs en heeft grote
affiniteit met het bewerkstelligen van kansen voor het kind. Mee kunnen doen op school is
noodzakelijk voor kinderen, maar daar komen ook steeds meer kosten bij kijken. Niet alle ouders
kunnen die kosten dragen. Stichting Leergeld helpt daarom bijvoorbeeld met de aanschaf van
schoolspullen zoals een laptop, een fiets, een rekenmachine of kleding




Grasg separaatvan e keaing sk WWAT MAG U INLEVEREN

in een gesloten plastic zak. Wij nemen

geen gordijnen, vloerbedekking, NIET INLEVEREN

tuinkussens en tafelkleden aan.

Draogbare Keding Lingerie Vulle of kapotte kleding Abval

B>

Tassen en accessoires schoenen Malrassen en Vicerbedekking

fuinkussens

SV.P KLEDING SCHOON N GESLOTEN TAKKEN AANLEVEREN.
SOKKEN EN SCHOENEM GRAAG PER PAAR GEBONDEN.
SPAAR HET MILIEL EN HELP ANDEREN!

Wilt u meer informatie over het werk
van Sam’s Kledingactie Kijkt u dan eens
op www.samskledingactie.nl of voor
specifieke vragen over deze actie kunt
u gerust contact opnemen met

Rita Hector 06-54920587

i

e oo

Wilt u deze diaconieprojecten financieel steunen?

Dan kunt u gebruikmaken van het banknummer van de diaconie door uw bijdrage direct over te
maken t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hummelo: NL34RABO 03150.00.929.

De diaconie van Hummelo is te bereiken via het emailadres: diaconie@kerkhummelo.nl of via de
website: www.Kerkhummelo.nl

Bij voorbaat hartelijke dank voor uw (financiéle) bijdrage! Mieke, Rikie en Rita

Ten slotte,
een hartelijke groet vanuit de kerkenraad.
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Pastor: Pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart - tel.: 0625012653 -

e-mail: pastor.pknwichmond@gmail.com - werkdagen: maandag en woensdag
Scriba: dhr. Gerrit Huurnink - tel.: 06-57142201 - e-mail: pknwichmond@gmail.com +
Adres: Protestantse gemeente te Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond «
Bankrekening: NL15RABO 0366 4069 06 - Website: wichmond.protestantsekerk.net -
Koster: mw. G. Schepers - tel.: 0575-441420

Van de pastor...

Op het moment van schrijven ben ik nog niet officieel als uw pastor begonnen in Wichmond, maar
toch een bericht van mijn hand.

15 augustus gaat mijn dienstverband in. U kunt mij dus al
ontmoeten voordat de officiéle bevestiging plaats vindt. In
het begin zal ik me vooral bezig houden met kennismaken.
Eerst kennismaken met de leden van de kerkenraad en van
de verschillende commissies binnen de kerk. Maar ook
kennismaken met de directie van de school ‘de Garve, en
met andere organisaties in Wichmond die er zijn buiten
onze eigen kerkelijke organisatie.

En natuurlijk wil ik zo snel mogelijk kennismaken met alle
gemeenteleden. Hoe ik dat zal gaan doen, daarover hoort u
later meer. Ik zal daarover eerst overleg hebben met de
kerkenraad. In nauwe samenwerking met de leden van de
kerkenraad wil ik mijn werk in Wichmond gaan inrichten.
We gaan met elkaar op zoek naar een goede manier om het
pastoraat vorm te geven. Het is één van mijn speerpunten voor het komend jaar. Natuurlijk wil ik zo
veel mogelijk mensen persoonlijk leren kennen door middel van huisbezoeken, maar gezien de
geringe uren die ik per week beschikbaar heb, denk ik ook aan een soort van
groepshijeenkomsten, waarvoor ik elke keer andere gemeenteleden zal gaan uitnodigen.
Natuurlijk staat het u vrij om daar wel of niet aan deel te nemen.

Op 1 september vindt mijn officiéle bevestiging plaats. De week daarna, op 8 september vieren we
de start van het nieuwe seizoen. Het is nu al goed te merken dat er in Wichmond veel vrijwilligers
zijn die de schouders er onder willen zetten.

Zo was ik al aanwezig bij de commissie die de Open Lucht Dienst voorbereidt, bij de commissie de
mijn bevestiging aan het voorbereiden is, en de commissie die bezig is de startdienst voor te
bereiden. Allemaal bijeenkomsten waarin ik mij direct thuis voelde. Hopelijk voelt u zich straks ook
thuis in de diensten die hieruit voortkomen.

Na de startdienst heb ik nog een weekje vakantie, deze was al gepland voordat ik wist dat ik naar
Wichmond zou gaan. We gaan uitwaaien aan het Noord-Hollandse strand. Het komt nu goed uit
om even bij te komen van het afscheid nemen in Barchem en de start in Wichmond.

Mocht u op korte termijn een afspraak met mij willen maken voor een bezoekje aan huis, laat het
me dan weten met een telefoontje (kan ook via Whatsapp), of via e-mail. Mocht ik de telefoon niet
opnemen, dan ben ik waarschijnlijk bij iemand op bezoek. Spreek gerust de voicemail in, dan bel ik
u zo snel mogelijk terug.




Op maandag en woensdag ben ik voor Wichmond aan het werk, op dinsdag en donderdag ben ik in
Hengelo aan het werk.

Ik hoop van harte u allen snel te ontmoeten en de Protestantse gemeente van Wichmond met
elkaar vorm te geven.

Met goede groet,

-Pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart

Verslag Kerkenraadsvergadering van 5 Juli j.l.

Met de diverse evaluaties van de afgelopen periode heeft de kerkenraad tevreden teruggekeken op
de punten die de agenda zijn gepasseerd, zoals de Oecumenische dienst met aanvullend de lunch,
het jaarlijkse overleg met school de Garve en het Parochiebestuur.

Uiteraard de gang van zaken rondom de benoeming van Pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart, een
afvaardiging van de kerkenraad zal haar verwelkomen op haar eerste werkdag in het Wichmondse
op 15 augustus a.s. en in september zal ze de eerste kerkenraadsvergadering van ons bijwonen.

De bevestiging is op zondagmiddag 1 september a.s. om 14.30 uur alwaar u allen hartelijk wordt
uitgenodigd. (De ochtenddienst van 1 september komt hiermee te vervallen)

Op 7 Julijl. is afgekondigd dat na een lange zoektocht we twee dames bereid hebben gevonden
om de taak van ouderling op zich te nemen. De bevestiging zal plaatsvinden in de dienst van
zondag 29 september a.s.

Uiteraard hebben we ook stilgestaan bij de bezoekwerk van Jacqueline Krajenbrink, dat ze heeft
opgepakt tussen het afscheid van Tim en de aanstelling van de nieuwe Pastor. In de dienst van 11
augustus j.I. heeft de voorzitter van de kerkenraad hierbij stilgestaan.

Al met al veel veranderingen en zaken die geregeld moeten worden.
Waar een kleine kerkgemeenschap groot in kan zijn!
-Jan Klein Lenderink, notulist
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Gemeenteleden van de Protestantse kerk te Wichmond

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de dienst
waarin Jacqueline van Dop - Kalisvaart wordt bevestigd
tot ouderling kerkelijk werker door da. Wilfrieda Stam.

De dienst vindt plaats op zondagmiddag 1 september
2024 om 14.30 uur in de kerk te Wichmond. Na afloop is
er een gezellig samenzijn in gebouw Withmundi.

Indien u bij deze gelegenheid het woord wilt richten tot
| Jacqueline, dan kunt u dit kenbaar maken bij:

Tineke ten Dijk, tel. 0575-441282

of per mail, tineketendijk@telfort.nl

De kerkenraad
van de Protestantse Gemeente Wichmond

De bloemengroet in de maand juli

7 juli Mw. A. Grotenhuis-van Baardewijk

Mw. T. Dimmendaal-Stokreef.

14 juli Dhr. T. Matser
Dhr. G. Schuppers

21 juli Mw. D. Olthof-Makkink
Dhr. W. Onstenk.

28 juli Mw. I. van der Stroom-Hammers
Dhr. H. Bitter.

Koffie ochtenden

Op 6 Augustus hadden we weer een hele bijzondere koffie
ochtend.

We mochten een leuke koetsenrit maken met Evert en Gerrit.
Moeder Stormy en dochter Misty trokken de Jan Plezier door
Wichmond en Delden.

Weer eens iets anders dan spelletjes, verhalen, reisverslagen
en een film.

Palfrenier Gerrit en koetsier Evert nogmaals bedankt voor de
mooie ochtend.

-Ben Hiddink




Vanuit de kerkenraad

Na de kerkenraadsvergadering van 5 Julij.|. hebben we i.v.m. het zomerreces géén
kerkenraadsvergadering gehouden, evt. spoedoverleg vond digitaal of in kleiner verband plaats.
Omdat er in onze kleine gemeente toch altijd wel gevraagd of ongevraagd wat te regelen valt,
hierbij een kort overzicht.

Onlangs kregen we een uitnodiging van één van onze organisten Broer de Boer om naar een door
hem georganiseerd concert te komen in de Walburgiskerk
te Zutphen. Enerzijds om te proosten op een bepaald
moment in zijn levensfase en anderzijds de kerk te
bekijken en te luisteren naar een concert wat hij had
georganiseerd als bijdrage aan de restauratie van het
Baderorgel in bovengenoemde kerk. Een zevental
kerkenraadsleden en gemeenteleden hebben hier gehoor
aan gegeven. Op 21 Juli j.I. is er naar een prachtig concert
geluisterd, van ca. een uur, gespeeld door de Franse
toporganist Thomas Ospital op het eveneens prachtige
Baderorgel van de kerk.

Uiteraard is in de zomertijd de voorbereiding voor de
inhuldigingsdienst van Pastor Jacqueline van Dop-
Kalisvaart volop doorgegaan. We hebben haar als
kerkenraad op haar eerste werkdag speciaal verwelkomd
in onze gemeente. (In het volgende Kerkleven hier meer
over)

Dat alles niet vanzelf doorgaat zoals wij en onze gemeenteleden altijd verwachten blijkt wel uit de
mobiliteit en gezondheid van onze trouwe organist Ab, die met begeleiding van Hilly altijd zo
trouw op zondagmorgen, de lastige trap beklom en het orgel wist te bespelen. Hij deed dit op zijn
eigen prettige speelwijze, maar begon de reis naar het orgel als een grote last te ervaren. De
kerkenraad constateerde dit al enige tijd, maar gunde Ab zijn grote hobby nog uit te voeren zolang
het enigszins mogelijk was. In overleg met de kerkenraad, bij monde van onze voorzitter, is in goed
overleg met Ab en Hilly besloten dat voor Ab de lust om te spelen géén last mag worden.

De resterende diensten zullen door andere organisten worden overgenomen. Wat zijn wij hem veel
dank verschuldigd voor zijn herkenbare manier van spelen alwaar velen van hebben genoten.

Al met al toch nog een heel verhaal geworden, en toch maar weer, waar een kleine gemeente groot
in kan zijn.

-Jan Klein Lenderink, notulist




Kerklevenin

De fillmavonden beginnen weer
We starten met de film
"Une Belle Course"

De 92-jarige Madeleine belt een taxi om haar naar het verzorgingstehuis te brengen waar ze
voortaan zal wonen. Ze vraagt haar chauffeur Charles langs plekken te rijden die wat betekend
hebben in haar leven, om deze voor een laatste keer te kunnen zien. In de straten van Parijs wordt
langzaamaan een buitengewoon leven
onthuld, wat Charles meer raakt dan hij
ooit had kunnen denken. Sommige
taxiritten kunnen levens veranderen.
Misschien heb je het weleens meegemaakt
achter in een taxi: een chauffeur die maar
tegen je aan blijft babbelen en het ene na
het andere sterke verhaal oplepelt.

In Une belle course, is het net andersom.
Taxichauffeur Charles haalt de 92-jarige
Madeleine op voor een lange rit en wordt
onderweg overspoeld door haar
meeslepende levensverhalen.

Wanneer: vrijdagavond 4 oktober om 20.00 uur in Withmundi zaal open vanaf 19.30 uur.
De koffie staat klaar, we hopen elkaar weer te ontmoeten.

De volgend filmavonden zijn op 25 oktober en 29 november u kunt deze data vast noteren.

Stukje van de diaconie

In Juni en Juli mochten wij als diaconie € 614,15 ontvangen. Hiervan is € 380,55 naar de Oekraine
gegaan en € 233,60 naar de Regenboog groep.

Versterkend, inventief en betrokken.

De Regenboog Groep Is een Amsterdamse organisatie die al bijna 50 jaar actief is in de stad.

We helpen iedereen die geen helper heeft. Het persoonlijk inzetten van onze vrijwilligers laat de
kracht zien van persoonlijke betrokkenheid bij de ander. Onze aanpak was inventief met
gebruikersruimtes voor verslaafden, net als de zorg voor gestrande Europeanen, de start van de
NoiZ [nachtopvang in zelfbeheer] en bijvoorbeeld Onder de Pannen. En we betuttelen niet, maar
stimuleren mensen om zelf de touwtjes [weer] in handen te nemen.

Kortom versterkend, inventief en betrokken. Dat zijn de pijlers die ons in het verleden stevigheid

gaven en waarmee we ook vol vertrouwen de toekomst in gaan. A
2™

Verder hebben wij € 25 aan bloemengeld gekregen.
- DE REGENB0OG
-De diaconie GROEP




Ouderling Nieuwe Stijl ONS

Als plaatselijke kerk in Wichmond zijn wij aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN).
Van elke kerkenraad is er een registratie bij de landelijke kerk. Daarin zijn de ambten en namen van
kerkenraadsleden opgenomen.

Na het overlijden van Janneke Mulder hebben we in Wichmond geen ouderlingen meer.

In de kerkorde van de landelijke kerk is vastgelegd dat er minimaal 2 ouderlingen in elke gemeente
moeten zijn. Wanneer dit niet het geval is, kan de classis een maatregel opleggen en is

de zelfstandigheid van een gemeente niet meer gewaarborgd.

In de afgelopen tijd hebben we gemerkt dat het lastig is nieuwe ouderlingen te vinden. De
kerkenraad heeft daarom besloten het ambt iets anders te gaan invullen. Het ambt wordt hiermee
wat minder ‘zwaar’ We noemen dat ‘Ouderling Nieuwe Stijl"

Daarbij zijn wat randvoorwaarden opgesteld. Voorop staat dat de ‘Ouderling Nieuwe Stijl’
volwaardig kerkenraadslid is. In overleg worden de taken besproken die passen bij de agenda van
desbetreffende ouderling.

Er zijn inmiddels 2 gemeenteleden bereid gevonden die het op deze manier willen gaan oppakken.
Dat zijn Hennie Heuvelink en Ina van der Stroom.

Zij zullen in de dienst van 29 september 2024 door ds. Deddie van Alphen bevestigd worden.

De Kerkenraad is heel blij met deze beslissing van Hennie en Ina.

Pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart zal met deze ouderlingen een team vormen en zij zal hen ook
begeleiden in hun taken. Samen zullen zij bekijken hoe ze het makkelijkst kunnen samenwerken en
communiceren. Een handig hulpmiddel daarbij is het ledenregistratie programma van de PKN.

We rekenen er op dat we op deze manier een nieuw pastoraal team kunnen gaan vormen, dat
uiteindelijk zal bestaan uit 4 ‘Ouderlingen Nieuwe Stijl’ en pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart.
Op deze manier zijn we dan weer verzekerd van goede pastorale zorg voor onze gemeenteleden.

We hopen dat Hennie en Ina door u allen goed ontvangen zullen worden. Het project ‘Ouderling
Nieuwe Stijl" is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

-De kerkenraad

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond - Vierakker
Op 4 september 2024 gaan leden van de vrouwengroep een fietstocht
maken. Opgeven kan bij Ans Helmink telefoon 0575 441975.

Daarna komen wij op 11 september weer samen in het Withmundi
gebouw aan de Dorpsstraat in Wichmond.

Deze avond zal Gerard Lovink uit Zelhem een film laten zien en
vertellen over de bijzondere optredens van o.a. Frans Bauer en de
Zwarte Cross. Het zal vast heel leuk worden, de zaal is open vanaf
19.30 uur, wij beginnen om 19.45 uur met koffie/thee.

Gasten zijn altijd welkom.
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In het zaaltje gonst het van de vakantieverhalen. Het

tienerkoor begint het seizoen met een gezellige avond.

Er staan koeken en baksels klaar. De muizen, verstopt
achter het gordijn, proeven alvast wat kruimels.
Dirigent John staat op: “Wat fijn dat jullie er allemaal
zijn. Gezelligheid, daar draait het hier om! Daarbij
hoort een spel, Na de eerste taartronde mogen jullie
twee groepjes vormen. Elk groepje gaat een rap maken
over VREDE. Van de winnende rap maken we de toegift
bij onze eerste optreden dit jaar!” “Yeeeh!!” roepen de
tieners enthousiast. Maar dat gaat vooral over de taart.

Een tijdje later zorgt dirigent John voor een beat en mag

de eerste groep beginnen. Met felle blik rappen ze:

WEG met 0ORLOG,
Kies 'n ander SPOOR JoH.
Weg met HAAT!
. STop HeT kwanb! /8

e

Maak vredeskoekjes

September is een maand waarin de Vredesweek wordt gehouden. Dit jaar van 14 t/m 22 september.
Hoe kun je aandacht besteden aan vrede? Door gebed, gesprek, door contact met gevluchte mensen.
Door liedjes te zingen en verhalen te vertellen. Door zelf vrede te maken waar ruzie is.

Om de zoetheid van vrede uit te beelden kun je vredeskoekjes bakken. Simpel en in een vorm die iets vertelt.
Wat vind je van een hartvorm? Hier een recept voor uitsteekloekjes! Deel ze vooral uit!

Wat je nodig hebt:

¢ 125 gram koude boter 2. Leg de boter erin en snijd die
200 gram bloem
100 gr suiker

mespuntje zout

8. De vredekoekjes worden nog

De letter V misschien?

Uit de Bijbel

De koning Naar uw hart, God,
laat hem zijn als regen die op kale akkers valt,
als buien die de aarde te drinken geven.

Laat door de koning rechtvaardigheid opbloeien
en wereldwild VREDE zolang zon en maan bestaan. Naar

1. Meng bloem, suiker en zout in een kom.

(met twee messen) erdoorheen. \

3. Klop het ei los en giet het erbij.

4. Meng en kneed nu alles vlot tot een deegbal. -
Maar kneed niet langer, het is geen klei ().

5. Laat het deeg rusten in de koelkast, 30 minuten.
Warm de oven voor tot 180 graden.

6. Strooi bloem uit op je werkblad.
Rol het deeg uit tot ongeveer een halve cm dik. *

7. Snij er met een koekvorm harten uit.
Leg die op een met bakpapier beklede bakplaat
en bak ze 8 tot 10 minuten. Laat ze afkoelen.

als je ze versiert met glazuur en sprinkels. * =

VREDESDULVEN dalen neer:
Brengen de vrede VAN DE HEER,
Nooit meer schieten, schelden, SCHOPPEN.
Moeten we nu echt mee STOPPEN!

Jezus komt zijn VREDE bRappeN!

Ze klappen heel hard voor elkaar. Groep één vindt
zichzelf de beste omdat je bdés moet zijn op oorlog-
makers. Groep twee vindt zichzelf de beste omdat

vrede van God komt. Het wordt bijna ruzie. Dirigent
John heeft het moeilijk. Dan zegt hij: “Luister. De eerste
rap gaat over heilige woede. De tweede rap over hoop.
Ze zijn EVEN GOED en hebben elkaar nodig! We doen
ze allebei!” Dat doen ze.
Onder het gordijn swingen
de muizen mee.
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Teksten: Marjet de Jong

F’Squ 72, 6-7 Tekeningen: M. Jurriéns



